
Philip de Leeuw: 
 
Liefde en blijdschap is wat hij moest voelen, als hij rondliep in de natuur. 
 
Teleurstelling en twijfel is wat ze moesten voelen, 
toen hun plan voor de toekomst niet doorging. 
 
Woede en hoop is wat hij moest voelen, 
toen hij streed in het verzet. 
 
Pijn en vastberadenheid is wat hij moest voelen, 
toen hij in de martelkamer Betty's leven redde 
 
Angst en geloof is wat hij moest voelen, 
toen zijn leven van hem werd afgenomen 
 
Geruststelling en respect is wat ik voel, 
als ik zie dat hij nog zoveel aandacht krijgt 

Voorgedragen tijdens de herdenking op 22 november 2014, geschreven door Irene Moret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


